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Woord van de voorzitter 

 

In een stralende zon en een enkele bezoeker op een bank is de 

begraafplaats een oase van rust. Maar lang niet altijd.  

Er gebeurt van alles. Natuurlijk is de vertrouwde groep vrijwilligers op 

woensdagmorgen altijd druk in de weer en komt Nico Roemer van de 

gemeente samen met zijn vrouw ’s avonds bloemen water geven. 
En dan de herdenking op 4 mei, de onthulling van de mozaïekbank, een 

schoolklas op bezoek, het zijn mooie momenten waarover u verderop 

kunt lezen. 

Met de gemeente is een gebruiksovereenkomst gesloten voor het 

kapelletje. Immers, we gaan aan de slag met de toiletvoorzieningen en 

het keukentje. Over de plannen en de stand van zaken hierna meer.  
 

En de grootste verandering. De hagen en bomen langs het middenpad zijn 

vervangen door een nieuwe haag en boompjes. Een heel ander gezicht en 

bedenk: het wordt mooi. Bijkomend voordeel dat de paaltjes met de 

nummers nu weer goed zichtbaar zijn. 

 

 
 

Ze zouden er vast voor willen bedanken. Voor de vleermuizen zijn kastjes 

opgehangen. De insecten worden niet vergeten; de plannen voor hun 

hotel zijn in voorbereiding. 

 

Herman Kaptein 
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Eerst rooien 20 maart 2023 (foto Lodde) 

 

 
Herdenking op 4 mei 
 
Het is inmiddels een traditie. Op 4 mei komt het bestuur van Comité 40-45 bloemen leggen op 
de oorlogsgraven onder meer op het Keern. De gemeente zorgt voor rode geraniums; 
daardoor zijn de graven van Nederlandse slachtoffers die verspreid liggen, te herkennen. 
 

 
 
Op verzoek van de Vrienden Keern zijn dit jaar de drie verzetsmensen die daar liggen ook in 
de herdenking betrokken. 
Het gaat om de familie Iepenga, bekend van de afluisterpost Post Poddie aan het Kleine Oost, 
Piet Verbeek, een belangrijke man in het verzet en bekend als Ome Koos en Izaak Adriaanse, 
marechaussee van beroep, die door zijn positie bij de politie van grote waarde was voor het 
verzet. 
Het bijzondere was dat familie van Adriaanse, kleinzoon met zijn kleinkinderen, daarbij 
aanwezig was. 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

Ter bescherming 

 

 
Omdat er in het kapelletje (zo blijven we 

het vaak noemen) gewerkt gaat worden, 

is er een beschermwand om het 

mechanisme van het carillon geplaatst. 

 

 

 
 

 

 

Weet u dat de klok die daar ook hangt in 

1995 door Oud Hoorn is geschonken aan 

de gemeente Hoorn als dank voor de 
restauratie van het kapelletje? De klok is 

door de firmaf Eijsbouts uit Asten 

gemaakt. 

 

 

 
 

 

Wethouder Theo 

Hoogkamer weet waar de 

klepel moet hangen.  

Voorzitter van Oud Hoorn, 

Ton van Weel, lijkt het 
graag te willen weten. 

 

 

 

 

 
 

(Foto beeldbank VOH) 

 

 

 

Even tussendoor. 

 
Het zou mooi zijn als Vrienden weer nieuwe Vrienden meebrengen. 

Het is simpel: 

Ik meld mij aan als Vriend van de begraafplaats Keern 

    ... euro per jaar particulier (minimaal €15,-) 

    €250 euro eenmalige betaling particulier (Vriend voor het leven) 

    ... euro per jaar (zakelijk, minimaal €100 euro) 

    €500 euro eenmalige betaling (zakelijk, Vriend voor het leven) 
 

Mail naar vriendenkeern@hotmail.com en u hoort van ons. 
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Een feestelijke dag 

 

De dag ervoor was het weer ronduit slecht, maar op 10 mei was het 

droog, gelukkig maar. Er waren veel nieuwsgierige mensen gekomen, 

benieuwd naar het resultaat van maanden hard werken. 
Op initiatief van Irene Laan in samenwerking met kunstenares Yvon 

Vlaar hebben vrijwilligers een prachtige bank in mozaïek voor de 

begraafplaats gemaakt. 

Een bank met een bijzondere betekenis, met symbolen en herinneringen 

van eenieder die haar of zijn geliefde familielid op een speciale plek wil 

gedenken. De redenen om een symbool te plaatsen zijn heel 
verschillend, soms gaat het om kinderen die lang geleden zijn gestorven, 

soms omdat iemand gecremeerd is en er geen plek is om naar toe te 

gaan, soms alleen maar een liefdevolle herinnering. Erik Molenaar van 

het NHD heeft ontroerende verhalen opgetekend die digitaal te vinden 

zijn.  

 
 

Wethouder Axel Boomgaars heeft samen met voorzitter Herman Kaptein 
de onthulling verricht. Een van de vrijwilligers, Yolanda Uitendaal, heeft 

verteld over wat zij heeft ervaren bij het werk aan de bank. 

 

 
Kleurrijke medewerkers op een kleurrijke bank (foto D. Mostaard) 

 

Onder de gasten was ook een vertegenwoordiger van de Landelijke 



Organisatie Terebinth. Het geld van de prijs De Gouden Terebinth is 

geïnvesteerd in de bank, evenals de bijdragen van de gemeente en het 

VSB-fonds. 
 

 
Arnoud Lansdaal zong een ontroerend lied over herinneringen (foto D. Mostaard) 

 

Een deel van de tekst van het lied Herinnering 
Zoveel dingen die me denken doen aan jou, al ben je weg,  
ik sluit m'n ogen, je bent terug 
dan beleef ik alles weer in vogelvlucht  
Er is onmacht als `t leven niet meer leeft Onverwachts en dan sta je daar alleen  
Maar de kracht van vriendschap sleept je daar doorheen  
Ik had nog zo veel te vragen, 
er was nog zoveel te doen  
Wat ik mis is je warmte, je complimentjes,  
die onverwachte zoen  
Ook al voel ik jou nog altijd om mij heen  
Ieder uur, ieder moment,  
maar datgene wat nooit went  
dat jij hier niet meer bent  

 

De voorzitter bedankte alle aanwezigen, ieder voor haar of zijn bijdrage. 
Alle eer aan Yvon Vlaar en Irene Laan en bloemen. 

 

 
 

Even tijd voor degenen op de achtergrond van wie we altijd steun 

ontvangen. Het gaat om de tafels en banken die we kunnen lenen van 

de personeelsvereniging van de brandweer en de Dixie voor 

evenementen, die soepel geregeld kan worden met steun van 

bouwbedrijf HOORN80.  

 

DANK JULLIE WEL. 

  



 

 
Mariët de Haan 

 

 
Mariët de Haan was een van de 
vrijwilligers die beschrijvingen van 
graven voor haar rekening nam. 
Zij heeft meegewerkt aan de 
beschrijving van Arie Groot. 
Hij is een van de oorlogs-
slachtoffers die op het Keern 
begraven zijn. 
 
Het verhaal van Arie op de website 
trok de aandacht van een van de 
familieleden van Arie en op 16 
september 2022 is voor het 
ouderlijk huis van Arie aan het 
Gouw een stolperstein geplaatst.  
Mariet was ook uitgenodigd voor 
deze plechtigheid, een mooie 
bekroning op haar werk. 
 
Mariët is op 6 juni 2023 plotseling 
overleden. Zij wordt begraven op 
de Natuurbegraafplaats 
Geestmerloo. 
 
Wij danken Mariët voor de 
enthousiaste wijze waarop zij bij de 

begraafplaats betrokken was. 

 

 

Toegankelijkheid 
 
Mede naar aanleiding van de moeizame wijze waarop Albert de Graaf bij de mozaïekbank 
kon komen om zijn symbool te bekijken en de ingezonden brief hebben raadsleden aan 
het college vragen gesteld over de toegankelijkheid van de begraafplaats Keern. We kijken 
met spanning uit naar de antwoorden en vooral naar de actie. 

 
 

Toilet 

 

Het is prachtig dat voor evementen op een aantrekkelijke manier een 

Dixie geregeld kan worden. Maar dat lost het probleem van de vrij-

willigers die aan het werk zijn niet op. 

Al een tijd lang is er met de gemeente gesproken over een toilet-
voorziening in het kapelletje. Vroeger is deze er geweest en voor die 

tijd mochten bezoekers van de begraafplaats gebruik maken van het 

toilet van een ambtenaar van de gemeente die aan de overkant 

woonde, de heer Rodenhuis. Toen deze verhuisde in 1926 heeft de 

gemeente een toiletvoorziening laten aanbrengen. Met de restauratie in 

1995 is dit toilet verdwenen. 
Maar goed. Plannen maken is één ding. Daarmee zijn we uitstekend 

geholpen door RAAD architecten uit Zwaagdijk-West. 

 



 
 

En dan de aanbestedingen en het geld. Een deel wordt vergoed uit 

subsidie van de gemeente, door wat we gespaard hebben, deels door 

een tijdelijke lening, deels door een bijdrage van bedrijven die en 

financieel en anderszins ons steunen zoals 

 

 
 

Het werk kan binnenkort starten. 
 

 

 

Hoog bezoek op begraafplaats Keern 

 
Vrolijke kinderen met jeugdig enthousiasme en vol nieuwsgierige vragen 

liepen op maandag 15 mei de begraafplaats Keern binnen. Voor velen was 

het de eerste maal dat zij een begraafplaats gingen bezoeken.  

 

Op school ‘De Caegh’ in Obdam hadden zij al wat plaatjes van de 

begraafplaats gezien maar nu konden zij echt rondkijken. Met begeleidende 

ouders en natuurlijk juf Eckhart gingen ze op zoek naar antwoorden op de 
vragen van het opdrachtenblad.  

Verschillende materialen waarvan grafmonumenten zijn gemaakt, oude 

jaartallen, mooie teksten, bijzondere versieringen; er valt heel wat te 

ontdekken. Ook de anti-specht vogelkastjes zijn een bezienswaardigheid. 

 

Het carillon heeft die dag vaak gespeeld en de mozaïekbank is van alle 
kanten bewonderd. Het mooiste zijn de zelfgemaakte stenen.  

De kinderen hadden op school stenen gekleurd en mochten deze op het 

graf van hun keuze leggen. En dan blijkt dat ze meestal kiezen voor graven 

waar jonge kinderen begraven liggen. ‘Die is nog geen jaar oud geworden, 

wat erg’. Toch heel wat anders dan hun oma die al meer dan tachtig is, 

vertellen ze. 

 
Aan de nabestaanden van deze graven zijn foto’s met de stenen, die de 

kinderen er hebben neergelegd, gestuurd. Zij zijn zeer geroerd door het 

medeleven, dat ook na meer dan zestig jaar nog zeer gewaardeerd wordt. 

 

 

 



 

 

Met deze positieve ervaring worden er plannen gemaakt om meer 

hooggewaardeerde bezoekers van scholen, ook uit Hoorn, te verwelkomen. 

 
 

                        
                          Dank jullie wel, lieve kinderen. 

 
 

 
 

 



 
 

Nieuwe behuizing 
 

 
 

 

De kasten voor de vleermuizen moet u 

zelf maar zoeken.  

 

Deze nestkastjes zijn alleen voor 

kleine vogeltjes bestemd en hebben 
een metalen antispecht-

kraakbescherming. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Een levensgroot ommetje 
 

Achter deze spannende titel gaat de nieuwe novelle van Lucy Neetens schuil. Lucy is een 
van onze vrijwilligers die heeft meegewerkt aan de mozaïekbank. Waarom speciaal 
aandacht aan dit boek?  
De begraafplaats Keern met carillon, baarhuisje en de mozaïekbank komen erin voor. 
 
Het boek is op 2 juni j.l. gelanceerd en u vindt het in de boekhandel. 

 

 

En aan u: Ideeën, wensen? Laat wat van u horen. 

 
vriendenkeern@hotmail.com  

 

 

 

 

 

Rita Lodde-Tolenaar 
Juni 2023 
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